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Tekenen en schilderen is ook een hobby van me. Dat doe ik al sinds mijn vroege 
jeugd, al is het de laatste tijd tot een minimum beperkt. Maar op de lagere school 
won ik al eens de tweede prijs van Noord -Holland met een tekening over een 
verkeerssituat ie voor het Verbond voor Veilig Verkeer , die de prijsvraag uitschreef.  
Ik weet nog goed hoe die tekening eruit zag. Men naderde een T -kruising, met 
rechts een fietser met lang haar die rechtsaf wil de slaan. Aan de overkant s tond een 
vrachtwagen van de firma Dekker , verhuizers uit Bovenkarspel (waar ik als knaapje 
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allerhande spandiensten uitvoerde en meereed als bijrijder), en er kwam ook een 
auto van links. Al met al een levensgevaarlijke situatie met die hippie op de weg. Hi j 
werd bekroond, en ik heb hem nooit meer teruggezien. Ik kreeg een prijs van 15 
gulden uitgereikt door meester Kuiper, het schoolhoofd. Aan zijn voordeur werd dat 
õs avonds even snel afgehandeld met de overhandiging van de envaloppe en een 
warme handdruk.  Geen secretaris gezien.  

 
Krantenknipsels uit 1967.  

 
Door mijn omslachtig leven ben ik eigenlijk al mijn teken - en kleurwerk van vroeger 
kwijt geraakt en verloren.  Alleen een kerstkaart van een linoleumsnede uit 1971, 
die ik voor de weekschool in Hoogkarpe l maakte. Van alle klungels was ik de 
handigste  en mijn kaart ging rond die tijd rond.  
 

 
De beste wensen voor 1972.  



 
Gemaakt op Barbados op 11 jan 1979 toen ik aan een trip door Zuid -Amerika begon. Meer tekeningen 

heb ik daar niet meer van.  

 
Pas sinds 1979  heb ik wat zorg gedragen voor mijn archief, de verzameling rotzooi 
die ik achter me aan zeul. Ik begon dingen te bewaren en te ordenen. Al is dat ook 
nog wel e ens mis gegaan bij een verhuizing of wereldreis. Maar ik heb nog wel een 
paar leuke tekeningen uit dat jaar. Ik was toen op reis door Zuid -Europa, druiven -



plukken in Frankrijk, liften door Spanje, blowen in Marokko, en relaxen in Portugal,  
dat soort dingen , u kent het wel.  Vijf maanden lang.  

   
Een tekening van David zijn keukentje, en een van Spaanse Esther, druivenplukster in de regen, 

oktober 1979, St.Sulpice de Faleyrens, Libourne.  

 
       Jean -Luc, Istanbul stories, 14 -10 -1979.                              Get the message, 20 -12 -1979.  

 
In de jaren õ80 kwam ik pas goed op gang en maakte van mijn hobby mijn 
belangrijkste bezigheid. Ik was bezig om kunstenaar te worden. De weg lag open. 
Kunst was bevrijd van de kundigheid. Nieuwe id eeën waren welkom en iedereen 
kon het worden.  Ik ook. Dacht ik. Waarom niet? Ik kon toch goed tekenen, en had 
ik geen nieuwe ideeën? Ik stikte ervan! Degene die dacht van niet begreep er niets 
van. En zo gaat het altijd met Kunst, en met kunstenaars, of ku nstemakers.  
Maar mijn Kunst is gemakkelijk te begrijpen , al is mijn ouvre dat vooral ní et. Stuk 
voor stuk zijn het gemakkelijk begrijpbare werkjes. Wat je ziet is wat je krijgt.  


